Liturgie voor zondag 17 maart 2024 in Aalden - Vijfde zondag in de Veertigdagentijd -
Intochtslied: Psalm 43:3,4,5 (‘O Here God, kom mij bevrijden’)

Stil gebed, bemoediging en groet

Gezongen drempelgebed: ‘Zoekend naar licht’ (Lied 1005:1,2,4)

Woord van opwekking - Filippenzen 2:5-11

Zingen: ‘Het lied van de bron’ (melodie: Lied 653)

1 Geen mens schenkt ons het eeuwig leven,
geen mens lest onze diepste dorst,

het is de gave van Godswege,

Gods Zoon die onze broeder wordt.

Een Bron die leeft en leven doet,

o Jezus, die ons laaft voorgoed.

2 In Hem zijn wij een nieuwe schepping,
het diepste hebben wij gemeen.

Hij brengt geluk, is onze redding,

wij komen in Zijn Naam bijeen.

Er stroomt in ons een nieuw begin,

wij vormen samen een gezin.

3 Wie van het water heeft gedronken,
het levend water uit de Bron,

wie zelf nieuw leven werd geschonken,
hij kijkt vol mededogen om

naar wie hem in zijn nooddruft roept,
hij deelt zich mee in overvioed.

Bijbellezing: Johannes 11:1-4 en 17-27 NBV21
Zingen: ‘Geboren om te leven’ (Zingenderwijs lied 50:1,2; melodie: Lied 657)

1. Geboren om te leven,
aanvaarden wij de reis

vol vreugde en verlangen
waarheen het spoor ook wijst.
Zo vaak lijkt U verdwenen,
wordt hunkering verdriet,

een weg van angst en beven
die ons geen toekomst biedt.

2. Geschapen voor de liefde
voor vriendschap, samenzijn,
ervaren wij de leegte

het leven als woestijn.
Verwachtingen verdwenen,
beloften niet vervuld,

een weg van angst en beven
en U die zich verhult.



Bijbellezing: Johannes 11:32-44 NBV21
Zingen: ‘Geboren om te leven’ (couplet 3)
3. Geroepen tot een leven

van hoop en vrees en daad,

woont naast geluk en vrede

de schaduw van het kwaad.

Wij zoeken U aanwezig

op onze levenstocht

die dan een weg ten leven

in Uw nabijheid wordt.

Verkondiging

Zingen: ‘O grote God die liefde zijt’ (Lied 838:1,3,4)
Dank- en voorbeden

Aankondiging collecte

Slotlied: ‘Heb dank, o God van alle leven’ (Lied 315)

Zegen



